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KERKDIENSTEN     
 
Zondag 1 maart   10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
2de zondag 40-dagentijd   Dienst in Diever 
 
Zondag 8 maart   10.00 uur Ds. A van der Bunt uit Beilen  
3de zondag 40-dagentijd   Dienst in Dwingeloo  
 
Zondag 15 maart  10.00 uur Ds. N. Eygenraam uit Zwolle 
4de zondag 40-dagentijd   Dienst in Diever 
 
Zondag 22 maart  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
5de zondag 40-dagentijd   Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 29 maart  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
Palmzondag     Dienst in Diever 
 
Donderdag 2 april  18.30 uur Ds. D. Bargerbos 
Witte Donderdag    Viering Heilig Avondmaal
      Dienst in de Kruiskerk  
     
Vrijdag 3 april   19.30 uur Ds. D. Bargerbos 
Goede Vrijdag     m.m.v. de PancratiusCantorij 
      Dienst in Diever 
      
Zaterdag 4 april   20.30 uur Ds. D. Bargerbos 
Stille Zaterdag     m.m.v. de PancratiusCantorij
      Dienst in Diever 
     
Zondag 5 april   10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
Paaszondag     Dienst in Diever 
      
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 

 
 
 
 



In de omgang – Het luistert nauw 
 
In deze columnachtige bijdragen komt van alles voorbij: hoe gaat het in de 
omgang met mensen, wat hoor ik tijdens mijn omgang door de gemeente in 
onze dorpen, etc. 
Deze keer ligt de focus op de omgang met de Schrift. En dan luistert het nauw, 
zoals ook de titel is van een kritisch boek van Karel Deurloo en Nico ter Linden 
over de toen net verschenen NBV-vertaling. 
 
Bij het nauwkeurig luisteren naar de tekst die op de eerste zondag van elke 40-
dagentijd klinkt, kom ik vandaag bij Matteüs. In zijn vierde hoofdstuk horen we 
over de beproeving van Jezus in de woestijn. De drie vragen van de ‘beproever’ 
beginnen steeds met ‘als jij de zoon van God bent, …’. Daarbij haakt de 
diabolos = duivel (de alles-door-elkaar-gooier, denk aan een diabolo) aan bij de 
woorden die we vlak hiervoor hoorden na de doop van Jezus: ‘dit is mijn geliefde 
zoon. In hem vind ik vreugde’. 
 
Op elk van de drie beproevingen antwoordt Jezus met een citaat uit 
Deuteronomium, het boek dat verhaalt over de tocht van het bevrijde 
slavenvolkje door de woestijn. Een tocht van veertig jaar. Een tocht begeleid 
door de Tien Woorden (een betere vertaling dan Tien Geboden), die ons 
inprenten: blijf bij je Bevrijder! 
 
Dát is wat Jezus doet: door het nauwkeurig citeren, laat hij  horen waarin hij wil 
wortelen, laat hij horen waarnaar hij zijn oren wil laten hangen. 
En met enige humor laat Matteüs vervolgens bij de tweede beproeving de duivel 
ook citeren: daar haalt de duivel (blijkbaar ook een schriftkenner!) Psalm 91:11 
en 12 aan. 
 
Maar hier luistert het heel nauw: de duivel citeert wel, maar doet dan onvolledig. 
En hier geldt dan ook: een halve waarheid is een hele leugen. Hoor maar wat 
hij zegt: ‘als jij de zoon van God bent, werp jezelf dan naar beneden, wat er 
staat geschreven (en je ziet haast de duivel grijnzen bij z’n slimme truc): ‘aan 
zijn engelen zal hij omwille van jou bevel geven en ze zullen je op handen 
dragen, zodat je voet zich aan geen steen stoten zal’. 
Wat missen we hier? In psalm 91:11 staat: ‘want zijn engelen zal hij voor jou 
gebieden je te bewaken op al je wegen’ (vertaling Naardense Bijbel). 
Precies dát is wat de duivel in zijn beproevingen dus wil voorkomen! De duivel 
wil niet dat Jezus zich op al zijn wegen blijft toevertrouwen aan de ENE, de 
bevrijder zoals die hem in Deuteronomium tegemoet treedt. 
 
Waar heeft Jezus’ weg ook alweer mee te maken? De allereerste woorden die 
Jezus spreekt in het evangelie naar Matteüs horen we eveneens bij de doop: 
‘zó immers past het ons alle gerechtigheid te vervullen!’ 
Jezus’ weg is er een van gerechtigheid vervullen. En dat doet hij dus, door te 



verstaan wat de ENE aanreikt in de woorden van de Schrift. 
Het luistert nauw, maar dan valt er ook heel wat te ontdekken. 
 
       Ds. Daan Bargerbos 
 
Bij de komende diensten 
Hieronder vind u overzichtelijk de lezingen voor de komende zondagen 
aangegeven. De doorgaande lezing is uit het evangelie naar Matteüs. 
Daarnaast is er bij een groot aantal zondagen een lezing uit Johannes. 
 
Zondag 1 maart, 2e van de 40 dagen 
 Exodus 24,12-18; Psalm 33,12-22; Matteüs 17,1-9 
 
Zondag 8 maart, 3e van de 40 dagen 
 Exodus 17,1-7; Psalm 95; Johannes 4,5-26(42) 
 
Zondag 15 maart, 4e van de 40 dagen 
 1 Samuël 16,1-13; Psalm 23; Johannes 9,1-13(14-25)26-39 
 
Zondag 22 maart, 5e van de 40 dagen 
 Ezechiël 37,1-14; Psalm 130; Johannes 11,1-4(5-16)17-44 
 
Zondag 29 maart, 6e van de 40 dagen 
 Jesaja 50,4-7; Psalm 118,1-2.19-29; Matteüs 21,1-11 
 
Donderdag 2 april, Witte Donderdag 
 Exodus 12,(1)15-20; Psalm 81; Johannes 13,1-15 
 
Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag  
 Exodus 12,(1)21-28; Psalm 22; Johannes 18,1-19,42 
 
Zaterdag 4 april, Paasnacht 
 diverse lezingen (gesproken of gezongen) uit het Oude Testament  
 die verhalen van het verbond tussen de HEER en zijn mensen;  
 Matteüs 28,1-10(20). 
       Ds. D. Bargerbos 
 
Vieringen in de Stille Week 
Alle aandacht gaat naar het grote evenement The Passion dat op 2 april in 
Dwingeloo plaats zal vinden. 
Deze show doorkruist de gang van de vieringen in de Stille Week, waarin we 
gewend zijn het passieverhaal in drie etappes te vieren. 
Een aantal mensen heeft aangegeven graag de Witte Donderdag viering 
doorgang te laten vinden. Die stond gepland in de Nicolaaskerk, maar deze 
kerk is dan bezet en niet toegankelijk. 



We wilden uitwijken naar de Pancratiuskerk, maar die is inmiddels verhuurd, 
zodat daar op grote schermen gekeken kan worden naar wat er in het buurdorp 
Dwingeloo gebeurt tijdens The Passion. 
We zijn de gereformeerde Kerk Diever dankbaar dat we de viering van Witte 
Donderdag in de Kruiskerk in Diever zullen kunnen houden. 
Om iedereen in staat te stellen al dan niet nog aan te sluiten bij de presentatie 
in de Pancratiuskerk, beginnen we de Witte Donderdagviering al om 18.30 uur. 
De vieringen van Goede Vrijdag en van de Paaswake, waarin de cantorij een 
belangrijke rol heeft, zullen naar alle waarschijnlijkheid beide in de 
Pancratiuskerk worden gehouden. 
Houdt daarvoor verdere publicatie via de website of de kerkapp in de gaten. 
 
       Ds. Daan Bargerbos 
 
Op zondag 15 maart ziet u een nieuw gezicht op de kansel, een gastpredikante 
die nog niet eerder naar onze gemeente kwam. Ds. Nelleke Eygenraam uit 
Zwolle is sinds eind ’25 met emeritaat, tot die tijd zette zich vele jaren met hart 
en ziel in voor de Adventskerk-Oosterkerkgemeente te Zwolle. Ook werkt ze 
met enige regelmaat mee aan de Michaëlsvieringen in de Michaëlskerk te 
Zwolle, waaraan ook 1 x per maand de Michaëlscantorij haar medewerking 
verleent. Daar heb ik haar leren kennen en ze komt graag naar onze gemeente, 
in dit geval naar de Pancratiuskerk. 
         
        Annie Mulder 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraadsvergadering van januari werd geopend door ds. Daan 
Bargerbos met een beschouwing bij the Passion, waar het thema ‘Kom 
dichterbij’ aan meegegeven is. Deze overdenking heeft u al kunnen lezen in de 
februari editie van dit kerkblad.  
De PancratiusCantorij bestaat 25 jaar, een mijlpaal! Esther de Vos en Marjan 
Ike gaven een toelichting bij het gevarieerde jubileumprogramma, met als 
hoogtepunt de uitvoering van Schuberts’ ‘Deutsche Messe’ in een middagdienst 
op 4 oktober. De cantorij vervult een belangrijke rol in onze gemeente, en de 
kerkenraad spreekt dan ook haar grote waardering uit voor de cantorij en voor 
de jubileumactiviteiten.    
Het verzoek van de werkgroep ‘Huuskaemer van Deever’ om ondersteuning bij 
de opzet van een inloophuis voor oudere dorpsbewoners werd positief 
ontvangen. Een mooi initiatief wat onze kerk van harte wil ondersteunen en 
waar mogelijk in samenwerken. Gerry Kasper-Holwerda heeft een folder 
samengesteld met informatie over het ‘veilige kerk’ beleid en de gedragsregels 
van onze gemeente. In de folder, die in beide kerken zal worden neergelegd, 
staan ook de contactgegevens van de vertrouwenspersonen.  



Het afgelopen jaar heeft de kerkenraad zich gebogen over het beleidsplan van 
onze gemeente voor de periode 2026-2029. Zowel het beleidsplan als de 
jaarplanning zijn in de afrondende fase. En wat betekent the Passion voor onze 
kerken? Belangrijk is dat de Paascyclus, met name de viering op Witte 
Donderdag, niet in het gedrang komt. De Pancratiuskerk wordt opengesteld 
voor alle dorpsbewoners, om gezamenlijk naar de televisie uitzending van the 
Passion te kijken. Na afloop van the Passion zal de Nicolaaskerk geopend zijn 
voor stilte, ontmoeting en koffie. Er zullen kruiswegstaties in de Nicolaaskerk 
worden geplaatst.  
De kerkrentmeesters hebben overleg gevoerd met het Classicaal College voor 
de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Het CCBB ondersteunt de huidige 
aanpak en de blik naar de toekomst in een situatie van een krimpende kerk en 
de verantwoordelijkheid voor het beheer van beide monumentale 
kerkgebouwen. De basis om ook in de toekomst pastorale- en diaconale 
functies en taken te kunnen bekostigen is voldoende solide. De diaconie gaat 
een informatiefolder samenstellen over onze kerk, die b.v. bij bezoekwerk kan 
worden aangeboden. De HDD kerk-app kan nog beter worden benut door de 
verschillende app-groepen. Ook is er is plaats voor meer inhoudelijke bijdragen. 
De kerkenraad heeft voor beide kerken een Paaskaars uitgekozen, met 
symboliek ‘Vrede’ en ‘Regenboog’. De gemeenteavond wordt gehouden op 
woensdag 25 maart. Meer informatie daarover vindt u elders in dit kerkblad. 
Mans Nijzingh besloot de vergadering met het voordragen van lied 375 ‘De 
trouw en goedheid van de Heer’ uit de bundel ‘Psalms en Gezangen In Dreents’. 
        
       Peter Sminia, scriba 
 

 
1. De trouw en goedheid van de Heer,  

die zie wij elke mörgen weer;  

zij blinkt en blieft as dauw zo fris  

zolang het dag op èerde is. 

 
2. Maor ie, die zegt in overmoed:  

'As God zo trouw is en zo goed, 

dan doe ik wat ik 't liefste mag',  

weet, dat Hij rekenschup je vrag. 

 

 

3. Hij siert zien hemel niet um niet  

met stèrens, maor daj het goed ziet,  

hoe vol van order, mooi en stil  

Hij hiel zien schepping hebben wil. 

 



4. Daorveur mak God je 't zien zo licht,  

dat ie je naor zien order richt 

en daankbaor in zien wark herkent  

zien liefde, die zuk naor je wendt.  

 

5. Christus, held're mörgenstèern,  

teun oes dien guunst, dat wiw zo gèern. 

Stik in oes an dien lochten rei,  

dan giet dien heil oes niet veurbij.  

 

6. Drief oet, o locht, wat duuster is, 

bewaar oes hart veur argernis,  

veur blindheid en veur schaand' en schuld, 

hol niet dien glaans veur oes verhuld.  

 

7. Daw wieder reist as overdag,  

daw, wat er dan ok kommen mag,  

staon blieft in het geleuf, o Heer,  

want Do verlats oes nooit een keer.  

 
    (Johannes Zwick ± 1496-1542) 
 
Oproep 
Op Witte Donderdag 2 april, aansluitend op the Passion, zal de Nicolaaskerk 
geopend zijn. We verwachten veel bezoekers. Er worden gastdames en – heren 
gezocht voor begeleiding & een helpende hand.  
Opgave via scriba@hervormddieverdwingeloo.nl  
 
Uitnodiging Gemeenteavond – Durf te dromen in het licht van Pasen 
Op woensdag 25 maart om 19.30 uur bent u van harte welkom in de 
Nicolaaskerk voor een inspirerende en verrassende gemeenteavond. 
Het thema van deze avond is: “Durf te dromen in het licht van Pasen.” 
Pasen spreekt van nieuw leven, hoop en toekomst. Maar wat betekent dat voor 
ons – voor onze gemeente, voor onze plannen, voor onze dromen? Waar zien 
wij mogelijkheden? Wat zou er kunnen groeien als we het aandurven om samen 
vooruit te kijken? 
Tijdens deze avond: Ontdekken we hoe we veel meer kunnen doen met onze 
kerk app Donkey Mobile. 
We laten zien hoe deze app ons kan helpen om verbonden te blijven, informatie 
te delen en samen gemeente te zijn – op een eigentijdse manier. 
Gaan we creatief aan de slag met kleuren en vormen. 
Hoe precies? Dat weten we zelf nog niet helemaal… en juist dat maakt het 
spannend! Laat u verrassen en doe mee. 

mailto:scriba@hervormddieverdwingeloo.nl


Het belooft een avond te worden vol ontmoeting, inspiratie en creativiteit. 
Iedereen is van harte welkom – ook als u (nog) niet actief lid bent. Juist dan! 
Durft u mee te dromen? 
We zien u graag op 25 maart om 19.30 uur in de Nicolaaskerk. 
 
        Martha Pluim 
 
Hulp nodig bij de kerk-app.? Zondag 1 maart is het er. 
De kerk-app is ongeveer een halfjaar beschikbaar. Velen van ons (er zijn al 
meer dan 80 mensen die hem hebben geïnstalleerd) gebruiken hem en er wordt 
door menigeen een bericht op geplaatst. Toch willen we als werkgroep 
beschikbaar zijn voor mensen die het lastig vinden om er mee om te gaan. 
Op zondag 1 maart geven we informatie over hoe alles werkt. En dan besteden 
we ook aandacht aan het “geven”-deel van de app. Heel handig. Heel effectief 
en vrijwel zonder kosten. Dus alles gaat naar het goede doel. 
Wilt u meer weten, kom naar de voorlichting.  
Zondag 1 maart aansluitend aan de dienst, tijdens het gebruikelijke 
koffiedrinken is de presentie. Mensen van de werkgroep zijn aanwezig om u te 
helpen. 
       Peter Huisman 

   

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2026 
Betreffende de actie Kerkbalans kan ik u melden dat er een goede respons is 
geweest. Er zijn ruim 600 brieven rondgebracht en iets meer dan 500 pastorale 
eenheden (huishoudens) hebben inmiddels toegezegd ook dit jaar een bijdrage 
te willen betalen. Met die reactie zijn we blij! Dat laat onverlet dat er nog iets 
meer dan 100 adressen zijn, waar we nog geen reactie van hebben ontvangen. 
Dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben: het was u even ontschoten 
dat van u al vlot een reactie verwacht werd of de brief is zoekgeraakt. Het kan 
natuurlijk ook zijn dat u zich wat meer op afstand voelt van onze gemeente of 
dat u vindt dat we ergens tekort schieten. Ook dat zouden we graag van u 
horen. Zodat we in gesprek kunnen gaan!  
Volgende maand hoop ik u in financiële zin de respons op actie Kerkbalans te 
melden. De raderen draaiden nog bij het ter perse gaan van dit kerkblad…. 
Fijn om te kunnen melden dat een flinke groep mensen zich heeft gemeld als 
nieuwe gebruiker van onze HDD-app. Wanneer u zich nu aanmeldt, dan bent u 
misschien wel de 100-ste gebruiker! Een mooi nieuw instrument om elkaar vlot 
te kunnen bereiken. Daar moeten we samen mee aan de slag!  
Collectedoel maart 
De CvK-collecte is deze maand voor het energieverbruik in beide kerken. De 
energielasten van onze kerken vormen een aanzienlijke kostenpost. Met uw 
bijdrage ondersteunt u het in stand houden van een warme en toegankelijke 
kerkruimte, voor de zondags eredienst en andere gelegenheden. 



 
WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE 
 
Meditatiebijeenkomst 
Elke tweede woensdagavond van de maand is er weer een 
meditatiebijeenkomst.  
De volgende meditatieavond is op woensdagavond 11 maart om 19.30 uur in 
de Nicolaaskerk. 
De meditatie duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk even na te 
praten onder het genot van een kopje thee. 
Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of een poosje stil wil zijn in één van 
onze mooie eeuwenoude kerken – is van harte welkom.  
Wij nodigen je van harte uit. Als je interesse hebt kun je je opgeven bij: 
Immy Zuidema tel.: 0521-590089 en mail: immy.zuidema@home.nl of bij 
Jacomijn Coumou: tel.: 0521-593919 en mail: jacominacoumou@gmail.com 
 
Hierna is er op woensdag 13 mei om 19.30 uur nog een meditatiebijeenkomst 
in de Pancratiuskerk begeleid door Esther de Vos. 
 
Boekbespreking: 'Buig niet' - Ad van Nieuwpoort (€ 17,50) 
Thema: bijbels tegengif voor nu 
Graag nodigen wij je uit voor een aantal inspirerende avondbijeenkomsten 
onder leiding van ds. Daan Bargerbos, waarop we dieper ingaan op het recent 
verschenen boek Buig niet van theoloog en predikant Ad van Nieuwpoort.  
In een tijd van verwarring, machtsvertoon en desinformatie, reikt Ad van 
Nieuwpoort met Buig niet een verfrissend perspectief aan. Aan de hand van het 
bijbelboek Daniël laat hij zien hoe verhalen over verzet en trouw aan je eigen 
wortels ons vandaag de dag kunnen helpen om alert en weerbaar te blijven.  
Het boek wordt gezien als een oproep om niet mee te buigen met de tijdgeest, 
maar om vanuit innerlijke bronnen keuzes te maken.  
 
Eerste bijeenkomst:  dinsdagavond 17 maart 2026 
Tijd:    19.30 – 21.00 uur 
Locatie:   Consistorie van de Nicolaaskerk in Dwingeloo 
 
Aanmelden:  
Wil je deze boekbespreking bijwonen?   Meld je dan aan vóór 16 maart via Immy 
Zuidema tel. 0521-590089 mail: immy.zuidema@home.nl 
We hopen je te mogen verwelkomen voor een boeiende uitwisseling! 

 
Paas-Zingen  
Omdat het zo goed bevalt komt er weer een samenzangmiddag in de 40-
dagentijd op weg naar Pasen. Op woensdagmiddag 18 maart komen we bij 
elkaar om opnieuw samen te zingen onder de bezielende leiding van Esther de 
Vos (Cantor PancratiusCantorij) en Philine Coops (piano). Vanouds zijn er 

mailto:immy.zuidema@home.nl
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prachtige liederen geschreven vooral voor deze periode in het kerkelijk jaar. 
Iedereen is van harte welkom. Zangervaring is geen voorwaarde, wel plezier in 
samen zingen. We zullen liederen zingen die voor iedereen toegankelijk zijn, 
met hier en daar ruimte voor wat uitdaging. Het belooft opnieuw een ontspannen 
en inspirerende bijeenkomst te worden. 
 
Datum:  woensdagmiddag 18 maart 2026 
Tijd:   15.00-16.30 uur 
Plaats:   Nicolaaskerk Dwingeloo 
Kosten:  €5,00 p.p. te voldoen bij de ingang. 
 
COLLECTEN 
 
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.  
  

Zondag  Diaconie*  Kerkr.  3e col.  Doelen  

25 januari € 112,30 € 97,80   D: St. Exodus 
K: Cantorij 

 1 februari € 172,90 € 108,50  € 154,30 D: Voedselbank 
K: onderhoud piano/orgels 
3e: kerkzijn buiten gebaande 
           paden 

 8 februari € 127,55 € 119,75   D: watersnood Bangladesh 
K: onderhoud piano/orgels 

 15 februari € 124,35 € 87,90  D: St. Bartimeus 
K: onderhoud piano/orgels 

  
* inclusief giften via de bankrekening.  
 

U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op de 
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding 
van vermelding van “Collecte Diaconie”.  De bijdrage voor 
de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de 
bankrekening van het college van kerkrentmeesters: CVK 
Herv. Gem. Diever-Dwingeloo NL94 RABO 0373 7184 11 
onder vermelding van “Collecte CVK”.    

Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw 
smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor de 
kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Nog mooier is de mogelijkheid om met uw telefoon te 
geven met de nieuwe HDD kerkapp. Heeft u die nog niet op uw telefoon, 
scan dan de QR code HDD en maak kennis met het geven met de kerkapp. 
Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven.  
 



Zondag 1 maart: Kerk in Actie Zending 40dagentijd: Libanon Meebouwen 
aan een stabiele samenleving.  
De Haigazian University in Beiroet biedt meer dan alleen academische kennis 
aan zo’n 600 studenten. Naast vakken als bedrijfskunde, economie en sociale 
wetenschappen krijgen studenten ook geestelijke en psychologische 
begeleiding. Zo kunnen zij groeien in hun vakgebied, geloof en persoonlijke 
ontwikkeling en bijdragen aan een stabiele samenleving. 
 
Uitgangscollecte: Noodhulp aan Oekraïne 
Het is nog zo hard nodig, hulp aan Oekraïne. Vandaag willen we de Friese 
Rijders steunen. Zij gaan wekelijks naar Oekraïne met hulpgoederen. Vooral 
aggregaten zijn momenteel hard nodig, nu de energievoorzieningen regelmatig 
onder vuur liggen.  
 
Zondag 8 maart: internationale Vrouwendag Kerk in Actie:  betere kans 
voor meisjes in achterstandswijken. 
Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige omstandigheden, 
zonder toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar school, krijgen te maken 
met kinderarbeid, huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met het You are 
Beautiful-project ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Caïro en omgeving. 
 
Zondag 15 maart: Chagos: Ons gezamenlijke project met de Brug-Es kerk 
en de kapel in Leggeloo.  
Een klein stukje uit de nieuwsbrief van december: “Dankzij een donatie van 
Stichting Chagos hebben vier medewerkers een echocursus gevolgd in Shirati. 
Inmiddels hebben zij hun opgedane kennis gedeeld met andere medewerkers. 
Voorheen was er naast ons namelijk slechts eén iemand anders die echo’s kon 
maken, onze radiologielaborant.“ 
 
Zondag 22 maart: PIT / Pro REGE 
Doel van de stichting Protestant Interkerkelijk Thuisfront, opgericht in 1947, is 
aandacht te geven en steun te bieden aan militairen, veteranen en hun 
thuisfront.  Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Bovendien worden er offers 
gevraagd van het thuisfront van militairen: hun partner, gezin, familie en 
vrienden. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs maanden van huis. Op 
oefening, of uitgezonden naar instabiele gebieden wereldwijd. Daarom steunt 
de stichting projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van 
militairen. 
 
Zondag 29 maart: Diaconaal fonds Westerveld 
Samen met de andere kerken in Westerveld is een sociaal fonds gevormd 
waaruit éénmalige financiële bijdragen kunnen worden gegeven aan mensen 
die om één of andere reden tijdelijk “buiten de boot” vallen van de reguliere 
ondersteuning door de overheid. Voordat een bijdrage wordt gegeven wordt er 



altijd overleg gepleegd met de afdeling maatschappelijk werk van de gemeente 
Westerveld. 
 
Uitgesteld kerketentje 
Beste mensen, 
In verband met droevige omstandigheden is ons geplande kerketen uitgesteld. 
Bij deze maken we de nieuwe datum bekend. 
 Datum: vrijdag 13 maart in de Nicolaaskerk   
 Aanvang 18.30 uur. 
We hanteren de (vorige) opgavelijst. Mocht u nu verhinderd zijn, of kunt u juist 
nu wel van de partij zijn, dan vernemen we dit graag! 
We hopen u allen te ontmoeten en met elkaar een gezellige avond te hebben. 
De intekenlijst komt weer in de kerk te liggen. 
              De voorbereidingsgroep: 
              Coby van Muijen, Greetje de Roo, Elly Bolding 
 
 
International Kerkdienst van de Kerken in Westerveld  
Het werkgroepje voor de Internationale kerkdiensten in Westerveld is begin 
februari bij elkaar geweest om dit jaar weer een gezamenlijke kerkdienst te 
organiseren. Zoals het er nu voor staat in de planning denken we aan juni. Na 
de eerdere dienst in de Nicolaaskerk (2024) zal de Internationale kerkdienst nu 
in de Brug-Es kerk gehouden worden. U lees ter meer over in de Kerkapp. We 
nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze dienst!  
Mocht je het leuk vinden om eraan mee te werken laat het dan weten aan Willie 
Klaassen (06 13811649), Kees van Barneveld (06 20807163) of Wim Klaassen. 
(06 21298150)  
 
Aandacht is essentieel 
De ziekenhuizen en zorgcentra geven als gevolg van de wet op de privacy geen 
informatie over opnames door. Ook krijgen we niet altijd bericht van voorspoed 
of tegenslag bij mensen thuis. Toch willen we als kerk graag aandacht geven, 
door middel van een kaart, een bloemetje of een bezoekje. En daarom vragen 
we u of u zelf of via familie of buren opnames en ook heugelijke of verdrietige 
gebeurtenissen bij u thuis of bij iemand in uw buurt, wilt doorgeven. Dit kan aan 
ds. Daan Bargerbos of mw. Gerry Kasper en natuurlijk aan uw wijkhoofd of aan 
een kerkenraadslid. 
 
Kerkelijk afscheid 
Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
 Ds. D. Bargerbos 
 Drs. Mw. G. Kasper-Holwerda 
 Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com, 06-51064884. 
 

mailto:mulder.annie@gmail.com


Vervoer Diever-Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122. 
 
AGENDA 
 

2026 

3 maart  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

4 maart  10.00-11.30 Groet en ontmoet, ‘t Keernpunt 

4 maart  10.00-11.30 Zin in Ouderdom, Nicolaaskerk 

10 maart 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

11 maart 19.30-20.30 (loop) Meditatieavond, Nicolaaskerk 

13 maart  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

13 maart 18.30-  Gezamenlijke etentje, Nicolaaskerk 

17 maart 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

17 maart 19.30-21.00 Boekbespreking, Nicolaaskerk 

18 maart  10.00-11.30 Groet en ontmoet, ’t Keernpunt 

18 maart 15.00-16.30  Paaszingen, Nicolaaskerk 

24 maart  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

25 maart 19.30-  Gemeenteavond, Nicolaaskerk 

27 maart 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

31 maart 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

 
Koffiedrinken bij “De Brink” 
Hartelijk welkom op zondag 29 maart 2026  bij het koffiedrinken na de dienst in 
de Nicolaaskerk in het “Grand Café De Brink”, waarvoor ons in de serre is 
gereserveerd. We zijn steeds met een mooie groep mensen en het is erg 
gezellig! 
       Coby en Jacomijn 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 25 maart 2026 inleveren bij email: 
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 3 april en 1 mei 2026. 
 
 
 
 
 



Bijbelleesrooster 
zondag  1 maart  1 Samuël 12: 12-25 
maandag 2 maart  1 Samuël 13: 1-15a 
dinsdag  3 maart  1 Samuël 13: 15b – 14: 3 
woensdag 4 maart  1 Samuël 14: 4-15 
donderdag 5 maart  1 Samuël 14: 16-23a 
vrijdag  6 maart  Psalm 25 
zaterdag 7 maart  1 Samuël 14: 23b-35 
 
zondag  8 maart  1 Samuël 14: 36-46 
maandag 9 maart  1 Samuël 14: 47 – 15:9 
dinsdag  10 maart 1 Samuël 15: 10-23 
woensdag 11 maart 1 Samuël 15: 24-35 
donderdag 12 maart Romeinen 7: 1-12 
vrijdag  13 maart Romeinen 7: 13-25 
zaterdag 14 maart 1 Samuël 16: 1-13 
 
zondag  15 maart 1 Samuël 16: 14-23 
maandag 16 maart 1 Samuël 17: 1-15 
dinsdag  17 maart 1 Samuël 17: 16-39 
woensdag 18 maart 1 Samuël 17: 31-40 
donderdag 19 maart 1 Samuël 17: 41-54 
vrijdag  20 maart 1 Samuël 17: 55 – 18: 5 
zaterdag 21 maart 1 Samuël 18: 6-16 
 
zondag  22 maart 1 Samuël 18: 17-30  
maandag 23 maart 1 Samuël 19: 1-17 
dinsdag  24 maart 1 Samuël 19: 18-24 
woensdag 25 maart Romeinen 8: 1-11  
donderdag 26 maart Romeinen 8: 12-21 
vrijdag  27 maart Romeinen 8: 22-30 
zaterdag 28 maart Romeinen 8: 31-39 
 
zondag  29 maart Mattheüs 21: 1-9   
maandag 30 maart Psalm 15 
dinsdag  31 maart Psalm 140 
woensdag 1 april  Mattheüs 26: 1-16 
donderdag 2 april  Mattheüs 26: 17-75 
vrijdag  3 april  Mattheüs 27: 1-66 
zaterdag 4 april  Psalm 16 
 
 
 
 
 


